Aanleiding

De ChristenUnie en PerspectieF zijn voortgekomen uit de RPF en GPV twee politieke partijen
met wortels in verschillende delen van de gereformeerde en bredere protestantse en
evangelische traditie. Bij de fusie is gekozen voor een oecumenische koers: een politieke
beweging met een Christelijke grondslag.

Op het vorige congres van PerspectieF werd door verschillende leden aangegeven dat deze
oecumenische ambitie in de praktijk nog niet altijd voelbaar is. De cultuur in de vereniging
wordt nog ervaren als overwegend protestants / gereformeerd / evangelisch. Het bestuur is
naar aanleiding van dat signaal gevraagd om na te denken over hoe we als vereniging
invulling geven aan onze oecumenische identiteit. Dit document is daarvan de uitwerking.

Wie zijn wij samen?

Oecumene is voor PerspectieF geen extern thema dat aan onze identiteit wordt
toegevoegd; het is uitdrukking van wie wij statutair al zijn. Onze leden verenigen zich vanuit
het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea, een
belijdenis die ouder is dan de meeste kerkscheidingen en breder dan afzonderlijke tradities.
Zij vormt de gedeelde grond van de wereldwijde Kerk én van PerspectieF.

Op die belijdenis rust onze missie: een politieke jongerenbeweging zijn waarvan de leden, in
eenheid verbonden door de liefde voor God en de medemens, elkaar en andere jongeren
toerusten tot actieve deelname van christenen aan het publieke debat in maatschappij en
politiek. Die eenheid is geen vaag ideaal, maar de geestelijke werkelijkheid die aan ons
politieke werk voorafgaat.

Vooropgesteld: wij zijn geen kerk. We vieren geen gezamenlijke eucharistie, wij dopen geen
leden, wij benoemen geen dominees en wijden geen bisschoppen. Wel zijn wij een politieke
gemeenschap waarin christenen uit verschillende kerkelijke tradities, gereformeerd,
reformatorisch, orthodox, evangelisch, rooms-katholiek, hervormd en daarbuiten, samen
één politiek verbond vormen. Als christenen zoeken we samen de bloei van ons land. Onze
grond is Nicea en ons werkterrein is de samenleving en de politiek. We streven naar een
cultuur waarin verschillende christelijke stromingen elkaar als bondgenoten herkennen en
waarin onze theologische breedte geen obstakel is, maar een kracht.

Dit vraagt iets van ons. Openheid voor andere perspectieven en de bereidheid om onze
opvattingen kritisch te bekijken en te bespreken. Dat zien we niet als een risico voor ons
geloof, maar als integraal onderdeel van het christelijk leven.

Samen op weg
Oecumene vraagt een houding. Onze eenheid in Christus is geestelijke werkelijkheid, maar
zij wordt pas zichtbaar in hoe wij met elkaar omgaan. Drie waarden leiden ons op die weg.

1. Nederigheid. Geen traditie bezit Gods waarheid alleen. Christus is altijd groter dan
onze woorden over Hem, groter dan onze vereniging en groter dan onze partij.



2. Trouw. Bij verschil kiezen wij voor gesprek, niet voor afstand. Aan onze gedeelde
belijdenis én aan elkaar.

3. Gastvrijheid. Een Orthodox lid moet zich net zo thuis weten als een vrijgemaakt lid.
Dat vraagt aandacht voor wat we vanzelfsprekend vinden: taal, sprekers, liederen,
gebruiken.

Dit alles vraagt iets van ons allemaal. Van iedereen in onze vereniging. Het vraagt ook om
vertrouwen in elkaar en Gods leiding. Niet wij dragen deze gemeenschap, maar Gods Geest,
die ons samenbrengt en leert belijden: "Jezus Christus is de Heer."

Blik op de toekomst

Wij verlangen ernaar dat PerspectieF over twintig jaar een vereniging is waarin iedere
christen die zich herkent in onze grondslag en in de Geloofsbelijdenis van Nicea zich welkom
weet.

Daarbij erkennen wij dat christelijk leven binnen verschillende tradities op uiteenlopende
manieren vorm krijgt. Sommigen zijn gewend iedere zondag de eucharistie te vieren,
anderen bezoeken één- of tweemaal een kerkdienst, terwijl weer anderen hun geloof en de
zondag op een andere wijze beleven. Die verschillen hoeven ons niet van elkaar te
vervreemden. Wat ons verbindt, is dat wij samen verlangen God te dienen en Christus te
belijden in de samenleving en in de politiek.

Concreet betekent dit dat wij:

1. Streven naar een diverse groep sprekers bij activiteiten en congressen, waarin
verschillende kerkelijke achtergronden vertegenwoordigd zijn.

2. Voor onze werving aanwezig zijn op evenementen voor christelijke jongeren vanuit
allerlei stromingen, zoals aanwezigheid op de katholieke jongerendag, opwekking,
HGJB etc.

3. Het gesprek over oecumene binnen onze vereniging verder verdiepen en stimuleren.
Met als inzet om jaarlijks een gesprek of bijeenkomst voor leden te organiseren om
hierover door te praten.

Op die manier willen wij ruimte blijven maken voor gezamenlijke bezinning op wat het
betekent om als christenen samen op weg te zijn. Vanuit die verbondenheid willen wij ons
inzetten voor de samenleving. Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil
PerspectieF zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Tegelijk blijven
wij ons ervan bewust dat politiek nooit ons einddoel is. Wij staan midden in deze tijd, maar
leven vanuit het perspectief van Gods komende Koninkrijk. Daarom werken wij met
overtuiging aan de samenleving van nu, terwijl wij uitzien naar de komst van Hem die alle
dingen nieuw zal maken.

In dat alles willen wij leven vanuit dankbaarheid en afhankelijkheid: “Vader, met geheven
handen breng ik U mijn dank en eer.” Want uiteindelijk is het niet onze eigen kracht die
PerspectieF draagt, maar Gods Geest, die mensen samenbrengt en ons leert belijden: “Jezus
Christus is de Heer.”






